Door Egge Knol

Reddinghuisjes op
het Groninger wad

Het waddengebied is bij storm gevaarlijk terrein.
De hoge zandplaten, normaal altijd droog, kun-
nen de schijn van veiligheid geven. Meermalen
meenden schipbreukelingen zich er gered te
hebben, maar dan zette het opkomend getij de
plaat onder meters water. Daarom werden hier
reddinghuisjes geplaatst. Egge Knol onderzocht
de twee Groningse: op de Boschplaat (1919-1980)

en op Simonszand (1970-1975).

Het idee om een verblijf op palen te maken voor schip-
breukelingen kwam in de tweede helft van de 19e eeuw
mogelijk uit Duitsland. Daar waren op meerdere plaatsen
op kale zandplaten grote zeekapen geplaatst voor de na-
vigatie. In verschillende daarvan werden kleine verblijven
getimmerd voor onderdak aan schipbreukelingen.:

In Nederland kwam het eerste huisje in 1866 op de
Terschellinger Boschplaat. Enkele jaren tevoren waren
hier bij de stranding van een schip vol Duitse landverhui-
zers nog honderden mensen verdronken. Tot in de jaren
twintig van de vorige eeuw was dit een kale zandplaat.
Het huisje werd enkele malen vernieuwd en bleef staan
tot 1962.

Een tweede huisje werd in 1877 geplaatst op zandplaat
De Onrust tussen Den Helder en Texel. Dit huisje kwam
er op verzoek van de sociéteit Neptunus in Oudeschild
(Texel). Een jaar eerder hadden vissers er een lijk gevon-
den van een schipbreukeling, die naar hun overtuiging
levend op De Onrust terecht was gekomen.? Het huisje

is enkele malen vernieuwd. De resten van het laatste red-
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In 1970 werd het laatste reddinghuisje op Simonszand gebouwd.
Het functioneerde slechts vijf jaar en zakte toen scheef. Foto: Willem
Wilstra. Drachten.

dinghuisje stonden nog op de zandplaat, toen die al aan
het eiland Texel was vastgegroeid.

Een derde huisje verrees in 1890 op de Vliehors. Ook
dat was — en is — een uitgestrekte zandplaat. Nog steeds
staat hier een reddinghuisje, al stamt dat niet uit 1890 en
staat het ook niet meer op de eerste locatie.

In 1910 verscheen er een rapport op het Staatsred-
dingwezen dat erop aandrong om ook in het oostelijk
waddengebied dergelijke huisjes te plaatsen en zo werden
in 1915 twee huisjes aanbesteed voor de Engelsmanplaat
tussen Ameland en Schiermonnikoog en voor de Bosch-
plaat, gelegen ten westen van de Rottumerplaat. Vanwege
de Eerste Wereldoorlog werden deze huisjes pas in 1919
gebouwd. In datzelfde jaar verscheen aan de westkant
van Terschelling op de Noordsvaarder een ijzeren zee-
kaap met een dito huisje erin. Het stond er tot 1978. Het
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huisje op de Engelsmanplaat werd intussen in 1947 door
kruiend ijs omvergeworpen.+ Een nieuw, houten, huisje
werd hier in de ijzeren kaap aangebracht. In de houten
opvolger werd ook een huisje aangebracht, maar bij de in
2007 gebouwde kaap liet men dit achterwege.s

Het jongste huisje werd in 1970 gebouwd op Simons-
zand. De verwachting was dat de watersport door de
ontwikkeling van Lauwersoog zou toenemen en daarmee
ook de kans op ongelukken. Het functioneerde slechts
vijf jaar en zakte toen scheef.® Veel betekenis heeft dit
huisje niet gehad, maar het staat wel op een prentbrief-
kaart die langs de hele waddenkust is verkocht. Dit huisje
was het laatst gebouwde. Omdat de mogelijkheden voor
communicatie en redding sindsdien sterk zijn verbeterd,
lijkt de kans nog klein dat schipbreukelingen langdurig
onopgemerkt blijven op een zandplaat.

Avontuur op de Boschplaat

De Groninger Boschplaat was, net als zijn tegenhanger op
Terschelling, een kale zandplaat. Eens lag in deze buurt

het eiland Bosch, maar dat was met de Allerheiligenvloed
(1870) vrijwel van de kaart geveegd.” De noodzaak van een
reddinghuisje op de Boschplaat blijkt goed it de drama-
tische belevenissen van een schipper en zijn jonge knecht
in een kwade nacht van december 1894. Het verhaal is
al vaker verteld.® Schipper, visser en zeehondenjager Jan
Brands uit Noordpolderzijl was samen met zijn zeven-
tienjarige knecht Folkert Bos vlak voor kerst met een Pae-
sumer sloep, een vaartuig dat veel gebruikt werd voor de
Friese waddenkust, naar de platen gegaan om er te vissen
of te jutten. Een vreselijke storm overviel hen. Hun bootje
begon vol te lopen en op de plaat was geen beschutting.
Wel stond er sinds 1888 een peilbaken. Het was een
houten mast met een scherm dat door tuidraden op zijn
plaats werd gehouden. De mast was voorzien van ijzeren
treden waardoor het mogelijk was omhoog te klimmen.
De beide drenkelingen vluchtten naar dit baken en klom-
men er in. Zo brachten zij een hele nacht door, Bos boven
Brands, beide vastgebonden aan het baken. In de avond
stierf de knecht.” Bij laag water bond Brands het lijk van
de jongen nog wat steviger vast aan het baken en liep naar



Het schipbreukelingenhuisje op de Boschplaat bij stevige stroming.
Rechts op de achtergrond het baken van de Boschplaat. Foto: Willem
Wilstra, Drachten.

de rand van de Boschplaat, waadde door een geul naar
de Noordwest- of Rottumerplaat en hoopte dat iemand
op Rottumeroog hem daar zou opmerken. Dat lukte. De
jonge Marten Toonder sr., op het eiland werkzaam als
schaapsjongen en eierzoeker, zag de man. Hij rende naar
het voogdhuis en daar werd vanaf het dak vastgesteld dat
er inderdaad iemand op de plaat liep. Hierop volgde de
redding van Jan Brands. De volgende dag borg men het
lijk van Folkert Bos.

Reddinghuisje op de Boschplaat

Het huisje op de Boschplaat kwam aan de oostkant op 53°
31" 28” noorderbreedte en 1° 34’8” oosterlengte te staan.
De bouw was in 1914 geraamd op 4300 gulden en werd
een jaar later voor 2794 gulden aan H. van Dijk gegund.
Gelet op de lange periode tot realisatie kan het zijn dat
iemand anders het heeft gebouwd.” Op acht eiken palen
stond, op een hoogte van 3,30 meter, een huisje van gre-
nenhout. Boven de deur was een vlaggenmast waarin bij
nood een metalen bol kon worden opgehesen.”

De huisjes waren geplaatst door het Rijk en werden
dan ook wel onderhouden door de tonnenboeier van
Zoutkamp.” In het huisje op de Boschplaat was op kosten
van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschap-
pij een kist met scheepsbeschuit, enige brandstof, koffie,
thee, water, lucifers en enige dekens neergezet. Tevens

was er een klein kacheltje en ook een bijbel ontbrak niet.
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Een meertalig instructiebord maakte de betekenis van het
huisje duidelijk. De Koninklijke Noord- en Zuid-Holland-
sche Reddingmaatschappij verzorgde de inspecties van
de huisjes en ververste zo nodig de proviand.™

In 1924 was Jan Brands, dertig jaar ouder en nu met
zijn zoon, mogelijk de eerste die het huisje gebruikte.
Hun schip was in het ongerede geraakt en ze waren bij
mist op de plaat beland. Ze wisten echter van het huisje,
zochten er onderdak en werden een dag later van de plaat

gehaald.s In de jaren dertig werd het huisje op de Bosch-
plaat op zondagen ook wel gebruikt voor godsdienstoe-
feningen door vissers uit Termunterzijl en Delfzijl. Zij

visten op garnalen voor een garnalendrogerij en bleven

meestal twee weken van huis. Schipper Albert Leinenga
van de DZ 29 en lidmaat van de Vergadering van Gelo-
vigen ging in de dienst voor.® Het was een bijzondere
plaats om God lof toe te zingen!

In de zomer van 1940 bleek het huisje weer van nut.
Een garnalenbootje uit Zoutkamp kreeg motorpech en
was gestrand.” De twee jonge bemanningsleden zochten
hun heil in het huisje. Na enige dagen werden ze opge-
merkt door de Duitse bezetting van Rottumeroog. De
reddingboot ‘Insulinde’ kwam de jongens, Gerrit de Vries
en Egbert Knap, van de Boschplaat halen. Op 23 juli om
2.30 u. in de ochtend keerde de Insulinde met de jongens
terug naar Oostmahorn. Onderweg zagen ze drie zeemij-
nen drijven; de oorlog was in volle gang. Het gebeuren

In het vluchthuisje. Tekening, gemaakt door Jo Spier in 1940 naar
aanleiding van het hachelijk avontuur van twee jongens uit Zoutkamp.
Uit: De Reddingboot nr. 50 (december 1940).




vormde voor Jo Spier aanleiding om een mooie tekening
van het interieur van het reddinghuisje te maken.™

In de oorlog liep het huisje schade op door beschieting
van Duitse en geallieerde vliegers.”® Tijdens de waters-
noodstorm van 1953 raakte het eveneens beschadigd. In
1958 werd een nieuw huisje op de stelling aangebracht:
het oude had te veel geleden. Rondom de palen onder het
huisje kwam er een betonnen versteviging.>

Het reddinghuisje op de Boschplaat speelt een belangrijke rol in het
kinderboek Avontuur om Rottumerplaat van H.Th. de Booy. Hier de
derde druk uit 1963 met een omslag ontworpen door Rein van Looij
(1963). Collectie auteur.

Door de afsluiting van de Lauwerszee veranderden de geulen in het
aangrenzende Waddengebied en spoelde onder het huisje op de
Boschplaat zo’n twee meter zand weg. De betonnen versteviging
van 1958 kwam daardoor bij eb in de lucht te zweven. Foto: Willem
Wilstra, Drachten.

Het einde van de huisjes

Een plan om in 1958 op Simonszand een vergelijkbaar
huisje te zetten, werd niet uitgevoerd.” Pas in de jaren ze-
ventig stond daar gedurende vijf jaar een reddinghuisje.
Jaar in jaar uit werd ook dit huisje door de KNZHRM van-
uit Oostmahorn geinspecteerd en werden de voorraden
ververst.

De laatste keer dat de reddingboot van Oostmahorn
schipbreukelingen uit het huisje op de Boschplaat haalde,
was op 18 juli 1960. Een man was met drie jongens in
een sloep van Noordpolderzijl op weg naar Rottumeroog.
Hun motor was uitgevallen. Toen ze vervolgens op het rif
in de branding waren beland, moesten ze het scheepje
verlaten. Wadend en zwemmend door het water kwamen
ze bij het huisje aan. Hier hebben ze de kachel aangesto-
ken, koffie gezet en een vlag in de mast gehesen.?

In de jaren zeventig ging de toestand van het huisje op
de Boschplaat achteruit. Als neveneffect van de afsluiting
van de Lauwerszee veranderden de geulen in het aan-

Het reddinghuisje op de Boschplaat met H.Th. De Booy, directeur van
de KNZHRM en kinderboekenschrijver. Foto: Willem Wilstra, Drachten.




grenzende Waddengebied en spoelde onder het huisje
zo'n twee meter zand weg. De betonnen versteviging van
1958 zweefde daardoor bij eb in de lucht. De Boschplaat
groeide tegen de Rottumerplaat aan. Eventuele drenkelin-
gen konden zich in het vervolg in veiligheid brengen op
dat eiland met zijn stuifdijk en kleine nederzetting van
Rijkswaterstaat. In 1976 haalde de reddingmaatschappij
haar spullen uit het huisje. Door de jaren heen was er niet
zo vaak, maar wel zeer dankbaar gebruik van gemaakt.

Het definitieve einde kwam in 1980. Om het Bericht
aan Zeevarenden 66/80 te citeren:

‘Door de storm op 2 april 1980 is het reddinghuisje
op de Boschplaat in positie 53° 31'29"" noorderbreedte
en o6° 27°09” oosterlengte geheel weggeslagen. De
onderdelen van genoemd reddinghuisje en de palen,
waarop dit was geplaatst, kunnen in de omringende
vaargeulen terecht komen en een gevaar opleveren
voor de scheepvaart ter plaatse. Bedoelde delen zullen

zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.’*

De reddinghuisjes zijn zodoende uit de oostelijke Wad-
den verdwenen, maar het exemplaar op Vlieland bleef
wel bewaard. In 2011 werd hiervan een afbeelding op-

genomen in een mapje kaarten onder de titel Elf kleine

bouwwerken die kleur geven aan het noordelijk landschap.>
Op Terschelling miste men sinds 1962 het huisje op de
Boschplaat. Door particulier initiatief staat er sinds 1999
een replica. Op beide eilanden vormen de huisjes een
dankbaar onderwerp voor prentbriefkaarten, particuliere
postzegels en souvenirs. In 2008 stond het Terschellin-
ger huisje model voor het logo van het Oerol-festival.

De Groninger huisjes op de Boschplaat en Simons-
zand zijn weliswaar verdwenen, maar hun verhalen
blijven ons bij. Zo speelt het huisje op de Boschplaat een
rol in het spannende kinderboek Geheim van Rottumer-
plaat, in 1951 gepubliceerd door H.Th. de Booy, destijds
directeur van de KNZHRM. In het meermalen herdrukte
boek, het begin van een serie, heet de reddingboot van
Oostmahorn niet ‘Insulinde’ maar ‘Maria Louise’. Dat
was de naam van De Booys dochter. Voor het schrijven
van een kinderboek trok De Booy zich meestal enkele
dagen terug in een bovenkamertje van het reddingboot-
huis op Oostmahorn.*

De reddinghuisjes spreken zeer tot de verbeelding en
dragen bij aan de identiteit van de Wadden. Niet voor niets
luidde in 1955 de titel van een artikel in een geillustreerd
blad ‘Wat zijn dat voor geheimzinnige huisjes’.>
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